
 

Muziek is iets dat je wilt horen, 

en daarvoor heb je nodig … je oren, 

bij muziek is er feest, 

dan dans je als een beest. 

 

Muziek … daardoor word je blij,  

en dat is apart voor mij, 

Ik zing een liedje voor jou, 

ja, omdat ik van je hou.  

 

 

Thibault Eelen ,6a Windekind 

 

 



 

 

Muziek is cool 

het heeft gevoel. 

Dan word je blij! 

Wat vind jij ? 

 

Door klassiek en pop 

het houdt nooit op. 

Alles wat we spelen 

kunnen we altijd delen 

 

Muziek is voor jong en oud 

Het laat niemand koud 

 

Ruben Moortgat,6a Windekind 

 

 

 



 

 

Muziek  is vrolijk, amusant, 

Ik heb thuis een fazant. 

Die kan heel mooi zingen, 

Een daarbij ook swingen. 

 

Muziek is blij, tof, stil 

alles wat je maar wil. 

Als ik muziek hoor, 

Wil ik feesten als de beesten.  

 

 

Marthe De Herdt, 6a, Windekind 

 
 
 
 
 
 



    

Bij muziek wil je dansen en springen  

en heel veel mooie liedjes zingen. 

Muziek dat maakt je blij  

alstublieft hou van mij. 

Een vogel die zingt,  

een jongen die springt  

en ik …  

ik heb veel fans 

want ik dans! 

  

 

 

 

Aline Verhoeven  6a Windekind 



Pieper kan goed horen 

dat ligt aan zijn oren. 

 

Pieper hoort graag muziek 

maar is ook soms wat ziek. 

 

 

Pieper is een mus 

en hij heeft ook een zus. 

 

 

                             Pieper speelt in een orkest 

en zijn zus blijft in het vogelnest. 

 

  Amber Poelmans 6a Windekind. 


