De vakantie
Eindelijk, de vakantie begon
Lekker zonnen in de zomer
Met een drankje van ober.
Toen ik naar het strand ging
Was er een snelle loper.
Ik wou zo graag naar zee
Ik vroeg mag ik mee
Maar dat was al snel een nee.
Ik wou nog iets lekker drinken
En ik nam een groene thee.

En ik nam ook nog wat eten.

In een mooie keten.

En mijn moeke zei : * Gaan we naar de zoo ? *
En ik zei :,, Yo” naar mijn zus Beau.

We gingen naar een grote stad.

En ook naar een eiland daar vond ik een schat
Dat was de vakantie. En dan terug school.

Mijn laatste avondmaal was dus rode kool.




