
Kleurloos leven 

 
Hij was aan het zeuren. 

In zijn leven zaten geen kleuren. 

Hij was zo alleen. 

Hij had niemand om zich heen. 

 

Maar toen zag hij haar staan. 

Met haar kleurrijk jurkje aan. 

Je moest maar eens weten. 

Hij begon zo hard te zweten. 

 

Hij knipperde 2x met zijn ogen. 

En er kwamen 1000 regenbogen. 

Maar oh wat had hij pech! 

Het meisje van zijn dromen was opeens weg! 

 

Hij was zo boos en riep luid. 

Wat maakt het nu nog uit! 

In mijn leven zitten geen geuren. 

En al helemaal geen leuke kleuren! 

 

Ik ben een grijze muis. 

Die alleen kan schuilen in zijn eigen huis! 

Hij was aan het treuren. 

En zag opeens weer die felle kleuren. 

 

En rook ook zo’n lekkere geuren. 

En dacht: zou het nu toch nog echt gebeuren? 

Hij volgde het pad. 

Maar wist nog altijd niet hoe het zat. 

 

Daar zag hij haar weerstaan. 

Met nog steeds hetzelfde kleurrijk jurkje aan. 

Hij werd verblind door al die felle kleuren. 

En hield op met zeuren. 

Hij stond daar met open mond. 

Te staren naar haar haren, ze waren oh zo blond. 

 

Hij wist nog niet hoe. 

Maar stapte dapper naar haar toe. 

En hij vroeg word jij mijn vriendin. 

En 10 jaar later waren ze een gelukkig gezin. 

 


